
 

 

Toespraak Bert Breij, campagneleider PvdA NH, Wormer. 21 januari 2023. 

Gezamenlijke nieuwjaarbijeenkomst Gewest NH samen met de PvdA-

afdeling Zaanstreek. 

 

 

Partijgenoten. Kameraden, 

De tijd is gekomen om écht in actie te komen. 

Géén gedraal, géén oponthoud, géén versagen! 

Het beest van het kapitalisme sluipt overal rond. 

En vréét het ene na het andere op. 

De sterkste schouders dragen de lichtste lasten. 

Bestaanszekerheid wordt miljoenen ontnomen. 

Extreem rechts wordt de mond niet gesnoerd, maar mag Jan en Alleman 

beledigen. 

Racistisch en onbelemmerd. 

De zwijgende meerderheid zegt er weinig over. 

En dát is een teken aan de wand voor decadentie en verwording en 

uitbuiting. 

 

Maar wat hééft dat met ons, ónze Partij te maken? 

Vrienden en vriendinnen: Het gaat ons in álles aan. 

 

Wij zijn sociaaldemocraten! 

Wij zijn van vóórwaarts en niét vergeten: de Solidariteit. 

Solidariteit is niét voortbouwen op de puinhopen. 

Hoezéér er dan ook geholpen moet worden. 

Wij zijn niét van de lapmiddelen. Van het doekje voor het bloeden.  

Solidariteit is zorgen dat we er voor elkáár zijn. 



 

 

Solidariteit is de ellende vóór zijn. 

Ónze solidariteit is sociaaldemocratie!  

Dus we zijn sociaal voor iederéén. 

 

U merkt het. Ik spréék hier woorden uit die we niet meer gewend zijn. 

Ik zie sommigen van ons schrikken. Dit is toch niet méér van deze tijd! 

Wat heeft dit met de campagne te maken? Nou van álles! 

 

We zeggen het nu vaak in andere woorden, maar wat er aan de hand is 

heeft álle trekken van vroeger. 

 

We kunnen niet blijven zwijgen. 

Het moet maar eens afgelopen zijn met de opmars van de onmenselijkheid. 

Het wordt tijd dat links wéér groot wordt.  

Dat jonger én ouder wéér samen optrekken. 

Schouder áán schouder. 

Róód en Róód.  

En óns Rood zal ook Groen zijn. 

 

We gáán er voor om wéér een grote Partij te worden. 

En dat wensen we ónze vrienden van GroenLinks ook toe!  

 

 

 

Partijgenoten! 

Láten we niet zo zielig doen. 

We hebben circa 1000 politici en bestuurders. 

En méér dan 41000 leden. 



 

 

Zíj vormen de basis en een onuitputtelijke bron van inspiratie en kennis. 

 

Er zijn miljóénen in dit land met een rood hart. 

Er zijn miljóénen die bij onze Partij thuis horen. 

Vélen nog die op de Partij stemmen. 

Véél méér nog die dat niet meer doen. 

Die kunnen wéér vertrouwen krijgen. 

Vertrouwen dát rood weer rood is. 

We roepen hen op weer terug te komen. Get back where you belong, zoals 

de Beatles zongen. (Beatles afdraaien, kort) 

 

Als 20% weer terug komt, dan heeft de PvdA landelijk gezien weer 

minstens zo’n 17 zetels. 

Stijgen we – als alles meezit - in de Provinciale Staten misschien wel van 6 

tot en met 9. 

 

Amsterdam en Haarlem liepen al voorop. 

In de Waterschappen gáán we winnen. 

Het gáát er nu niet om óf we winnen. 

Dat dóén we, maar het gaat om hoevéél we winnen! 

We gáán voor hógere scores! 

 

Vóóral ook in de steden is er een toevloed van jongeren. 

In onze campagne gaan we voor jonger en ouder sámen. 

Oók dat is voor sociaaldemocraten solidariteit.   

 

Sámen zijn we Noord-Holland. 



 

 

Sámen zijn we het Gewest! 

Samen zijn we er van de Partij! 

Wáár dan ook!  

We verstérken in de campagne elkaar. 

Maken gebruik van elkáárs kracht en talent. 

 

De campagnes voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen lopen 

in elkaar over.  

We voeren zoveel mogelijk één campagne. 

We gáán voor een dubbele stem. Stem je PvdA voor de Provincie, kies dat 

dan ook PvdA voor het Waterschap. Of omgekeerd. 

 

Als campagneteam zijn we goéd georganiseerd. 

Met gespecialiseerde teams. Verwachten véél van de afdelingen zelf, maar 

bieden die hen álle steun. 

 

Wat we in deze campagne mééhebben is dat we bijzondere kandidaten 

hebben. 

Met in de voorhoede aansprékende lijstaanvoerders. 

Zoals Jeróen. Jeroen Ólthof!  

Ja, ónze Jeroen! Een zoon van de Zaanstreek. (Hard applaus) 

 

We hebben een díjk van een vrouw als  

Marjan Leijen als ónze lijsttrekker van het Waterschap bóven het 

Noordzeekanaal.  

Én Bea de Buisonjé als onze lijsttrekker van het Waterschap benéden het 

kanaal. 

 



 

 

En in het waterschap Ríjnland – dat voor een deel in Noord-Holland ligt - 

hebben we stérke eigen kandidaten. 

 

Mensen, partijgenoten.  

Ik laat u het eerste campagnematerieel zien. 

Híer de eerste poster. Die is van Jeroen. 

(Applaus)‘ 

We gáán voor het hart!  

We gáán voor een betere wereld! 

We gáán in onze campagne voor bestaanszekerheid. 

We gáán voor: Stem met je hart Kies voor rood Stem PvdA 

 

Er is wat van het eerste campagnemateriaal te krijgen. 

 

De regie over dit alles heeft Stephan Antuma, onze campagnecoördinator.  

 

In de zaal zit Ruud Vreeman, een sociaal-democraat in hárt en níeren. 

Voormalig burgemeester van Zaanstad, Tilburg en Groningen. En zovéél 

meer 

Mijn strijdmakker die nóóit versaagt!  

Héél blij dat je in ons midden bent.  

Héél blij dat je als lijstduwer op onze lijst staat.  

 

En wat gáán we nu uit volle borst zingen? 

  

  


